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Start en finish bij knooppunt 3 aan de Doctor Grashuisstraat in Zelhem, bekend om de legende van het kruidenvrouwtje Smoks Hanne.
Bibliotheek Zelhem is gehuisvest aan de Burg. Rijpstrastraat nr. 4. De knooppunten volgen naar het kastelendorp Vorden. In het weiland
naast het prachtige kasteel Vorden staat de Reuzeneik. Kasteel Hackfort was in het bezit van edelman Berend van Hackfort (Praalgraf in
N.H. kerk).

Martine Letterie bekend schrijfster uit Vorden heeft een serie kinderboeken over hem geschreven. Ook is er een kinderfietsroute: In de
sporen van Berend van Hackfort. Letterie schrijft veelal historische kinderboeken die gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen.
Indrukwekkend zijn haar boeken over de Tweede Wereldoorlog.

De bekende dichter A.C.W.Staring, bekend van “Sikkels blinken, sikkels klinken, ruischend valt het graan was bewoner van De Wildenborch.
Zijn standbeeld staat op het kerkplein. Het Staring museum staat in Almen.

De Bibliotheek Vorden is gevestigd aan de Raadhuisstraat 5 Vorden. De route gaat erlangs. In Wichmond is een stop bij
koffiehuis/chocolaterie Magdalena in het oude Ludgerus gebouw een aanrader. Door het fraaie buitengebied naar Hengelo. Vanaf
knooppunt 54 is het een klein stukje fietsen naar de Sterreweg 10 waar de Bibliotheek Hengelo gevestigd is. (naast de Hema).

Het schrijversechtpaar Charles de Tex, bekend van zijn thrillers, en Anneloes Timmerije is woonachtig in het buitengebied (Varsselring). Het
boek dat ze samen geschreven hebben heet: Het vergeten verhaal. Een waargebeurd verhaal over een onwankelbare liefde in oorlogstijd.
Van Hengelo gaat de route weer richting Zelhem.




